EXCURSIE G1a en G1b naar XANTEN

Op 9 oktober gingen we samen met de kinderen van G1b naar Xanten in Duitsland. Dat is
een park waar vroeger een Romeinse stad is geweest. Ze hebben allerlei dingen weer
opgebouwd.

De busreis was heel gezellig. Rond 10 uur kwamen we aan. We gingen
naar een leuk en interessant museum waar we een beeld kregen van
hoe de mensen leefden. Er werd bijvoorbeeld uitgelegd hoe de
Romeinse vloerverwarming werkte en hoe ze vroeger schreven. Er
waren veel voorwerpen die ze hadden opgegraven. En er waren
allerlei dingen die je kon uitproberen, zoals een helm van gladiatoren
opzetten. Die was heel erg zwaar!

Daarna gingen we naar een loods waar ze een Romeins schip aan het
nabouwen waren. Toen hadden we vrije tijd: we konden eten, spelen
en in het park rond lopen. Dat was heel leuk. Na de pauze werd een
groepsfoto gemaakt en toen gingen we naar de Haventempel, waar
we uitleg kregen en waar ook een foto werd gemaakt.

De stad was vroeger opgedeeld in allemaal blokken en een van die huizenblokken was
nagebouwd en daar gingen we kijken. We keken ook naar een filmpje over de
bouwtechnieken van de Romeinen en hoe dat nu wordt nagebootst. We konden iets lekkers
halen bij een restaurantje en gingen toen naar het amfitheater. Daarna was het al weer tijd
om naar de bus te gaan. De busrit was weer erg leuk en we hebben heel gekke dingen

gedaan. Anderhalf uur later waren we weer op school. Het was een erg gezellige dag,
bedankt!




